
Herdenking uitvallen augustus/september 1914. 

 
Op zondag 31 augustus herdenken we de slachtoffers van de gevechten in onze 
regio bij de uitvallen vanuit Antwerpen in augustus en september 1914.  
De herdenking, in samenwerking en met steun van het bestuur van de gemeente 
Zemst, heeft plaats op het Martelarenplein en verplaatst zich vervolgens langs de 
Brusselse Steenweg naar de Militaire Begraafplaats.  

 
Verloop van de herdenking 

 
09.15 uur : Samenkomst van de vaandels aan de kerk van Eppegem. 
09.30 uur : Aanvang Eucharistieviering in de parochiekerk van Eppegem. 
10.15 uur : Hulde aan het monument van oorlogsslachtoffers uit gans Zemst voor de kerk.  
10.30 uur : Gezamenlijke tocht naar de militaire begraafplaats te Eppegem  
10.45 uur : Aanvang van de plechtigheid op de militaire begraafplaats met bloemenhulde. 
11.30 uur : Gezamenlijke tocht naar het centrum van Eppegem voor de receptie. 
11.45 uur : Receptie op Martelarenplein aangeboden door het Gemeentebestuur van Zemst  
Rond 12.30 uur: Broodjesmaaltijd (baguette) op het Martelarenplein voor de ingeschrevenen. 

 
Mogelijke keuzes : 

 
Broodje kaas met of zonder groenten 
Broodje preparé met of zonder groenten 
Broodje gezond (sla, ui, komkommer, ei, wortel) 
Een Kimmeke (brie, honing, walnoot, rucola)  
 
Kostprijs baguette + 1 drankjes (pils, soft drink, koffie) 9 euro (op voorhand reserveren en betalen bij 
Andrée Rombaut-Mangin en rekeningnummer BE 41 7350 4905 5110  Vrienden Militaire 
Begraafplaats met vermelding van de keuze. Inschrijven en betalen ten laatste op woensdag 27 
augustus. 
 
In de hoop u op 31 augustus te mogen ontmoeten, 
 
Met vriendelijke groeten, 

 Didier Rombaut 
 Ere Luitenant-kolonel 
 Voorzitter Nationale Strijdersbond Eppegem/Zemst  
 Vrienden Militaire Begraafplaats. 
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